Kerknieuws Made en Drimmelen
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Jaargang 6, juni 2023




Kerkdiensten

Zondag 4 juni

10.00 uur: liturgiecommissie
Dienst in Drimmelen
Deurcollecte: Restauratiefonds

Zondag 11 juni

10.00 uur: mw. Griselda Aanen — de Vries
Dienst in Made

Hooge Zwaluwe is ook aanwezig

Zondag 18 juni

10.00 uur: ds. G.A. van de Weerd, Geertruidenberg
Dienst in Drimmelen

Deurcollecte: onderhoud kerkhof

Zondag 25 juni
10.00 uur: mw. Beatrijs Hofland, Oosterhout
Dienst in Made

Zondag 2 juli

10.00 uur: ds. Rob Visser, Rhenen
Dienst in Drimmelen

Deurcollecte: Restauratiefonds

De diaconale collecten in juni zijn bestemd voor stichting Puur NAH.

Agenda

02 juni 13.00 uur: burg. huwelijk, kerk Drimmelen
06 juni 14.00 uur: Combi KR, kerk Drimmelen

16 juni 15.00 uur: burg. huwelijk, kerk Drimmelen
30 juni 14.00 uur: burg. huwelijk, kerk Drimmelen




Meeleven

Na een lange ziekenhuisopname is Arjan Snoek nu voor revalidatie in
de Zeven Schakels in Zevenbergen. Het is een lange weg die hij moet
gaan. We wensen hem moed, geduld en Gods zegen om het allemaal vol
te houden.

In memoriam

Op 3 mei 2023 overleed dhr. Paulus Aleman. De laatste jaren verbleef
Paul, door vermindering van krachten, in Dongepark in Dongen. Vanuit
Schiedam was hij voor de liefde naar Drimmelen gekomen. Samen met
zijn vrouw Leny heeft hij daar vele jaren met plezier gewoond. Hij heeft
zijn leven ten dienste gesteld voor zijn vrouw en de kinderen en
kleinkinderen. Hij heeft hen veel liefde mogen geven. De laatste jaren
werd zijn wereld steeds kleiner. Dat was moeilijk, maar hij berustte daar
in. Paul Aleman is 84 jaar geworden. Op maandag 8 mei hebben we stil
gestaan bij het leven van Paul en zijn leven verbonden met woorden uit
1 Korintiérs 13, in een afscheidsdienst in de kerk in Drimmelen. De
liefde stond centraal in zijn leven, en dus ook in de dienst. Aansluitend
heeft de crematie plaats gevonden. We wensen mw. Aleman, de kinderen
en kleinkinderen Gods troostende nabijheid toe.

Open kerk voor het dorp

Donderdag 15 juni is de kerk in Made open van 14.00 tot 16.00 uur en
woensdag 21 juni is de kerk in Drimmelen open van 14.00 tot 16.00
uur. Je bent van harte welkom!




Kerkelijke zaken

Het Pinksterfeest is het feest van de Geest. Het lijkt een vaag feest en
moeilijk uit te leggen aan een buitenstaander. Je zou het kunnen
vergelijken met een vlieger en vliegeren. Net zoals de wind kun je de
heilige Geest niet zien, maar wel voelen. Een vlieger kan alleen vliegen
als er wind is die hem draagt. Zonder wind wordt het met de vlieger
niets. Die vlieger ben jij en zijn wij als gemeente van Jezus Christus.

De vlieger krijgt zijn stevigheid van twee vliegerstokken die kruislings
de vlieger op spanning brengen. In de kerk verwijst het kruis naar Jezus
Christus. Het is de liefde van Jezus die stevigheid en vorm geeft aan
jouw leven. Wat er ook gebeurt, de liefde van Jezus voor jou blijft. Hij
was trouw tot het bittere einde. Vrienden kunnen weglopen als het
spannend wordt, maar Jezus blijft trouw. Zijn liefde is zo groot, dat Hij
voor ons door de dood is heengegaan. Maar Hij is opgestaan en leeft.
Met die liefde blijft Jezus voor jou zorgen. De liefde van de heilige Geest
draagt ons, zoals de wind de vlieger draagt. Door de wind danst de
vlieger en gaat alle kanten op. Zo geeft de heilige Geest richting aan ons
leven. Hij geeft vreugde, vrede en vrijheid. De heilige Geest geeft ons
hoop! En de Heilige Geest zet ons in beweging, zorgt ervoor dat we als
getuigen van de liefde van God mogen leven. Vliegeren kan je alleen
buiten, daar waar de wind is. Als gemeente van Christus gaan ook wij
naar buiten, moeten we ons niet opsloten in ons huis, in het gewone
leven werkt de Geest in ons. Daar waar we leven, waar we mensen
ontmoeten, daar waar we in woord en daad iets laten zien van Gods
grote daden. En zoals de vlieger met het draad vast zit aan de vliegeraar,
zo ben jij altijd verbonden met God de Vader. In zijn handen ben je veilig.
Hij laat niet los.

Ik hoop dat dit beeld je helpt om het werk van de Geest in ons te
begrijpen en misschien is het een beeld dat je kan gebruiken als mensen
aan je vragen wat je nu eigenlijk gelooft.

Zondag 4 juni is er een dienst voorbereid door de liturgiecommissie,
verschillende gemeenteleden hebben een taak tijdens deze viering. Op
zondag 11 juni zal de gemeente van Hooge Zwaluwe te gast zijn in ons
midden.

Een hartelijke groet,
Griselda Aanen




Uit de Gemeenten

Op zondag 30 april was er een gezamenlijke dienst in Hooge Zwaluwe
waarbij ook een koor uit Klundert aanwezig was. Griselda ging voor en
had als thema voor de dienst "delen in overvloed” gekozen. Vlak voor de
preek werden door 2 kinderen pepermuntjes rondgebracht. Na die
dienst was er nog een gezellig samenzijn in De Rank met koffie en thee.

Aan het begin van de dienst op 7 mei in Made werd stilgestaan bij het
overlijden van dhr. Paul Aleman, die lange tijd in Drimmelen had
gewoond, maar de laatste tijd in een zorgcentrum in Dongen verbleef.
Ds. mw. Bogaard uit Dordrecht ging in deze dienst voor en zei had
gekozen voor het thema “slavernij”. Dit n.a.v. 1 Petrus 2: 18.

Op maandagochtend 8 april was er in de kerk van Drimmelen een
afscheidsdienst van de overleden Paul Aleman voorafgaande aan de
crematie. De heer Vos uit Hooge Zwaluwe was nog een keer bereid om
te komen orgel spelen. Hij gaat binnenkort na 65 jaar orgel spelen
stoppen. Toch fijn dat hij nog een keer in Drimmelen was. Griselda ging
voor in de dienst. Er waren veel bloemen en een deel er van mocht in de
kerk achterblijven. De rest werd naar familiegraven op het kerkhof in
Oud Drimmelen gebracht.

Beatrijs Hofland uit Oosterhout ging voor in de dienst op 14 mei in
Drimmelen. Ze had een preek over Johannes 16: 16. Hier spreekt Jezus
uitvoerig met zijn leerlingen over de toekomst. Hij is als het ware al bezig
met rouwverwerking voor zijn leerlingen. Tijdens de dienst ontdekt eik
dat er een lieveheersbeestje op mijn rechter schouder heen en weer liep.
Na de collecte was het beestje verdwenen.

Omdat de dienst op Hemelvaartsdag was komen te vervallen was het op
21 mei opnieuw kerkdienst in Drimmelen.

Het was een speciale dienst waarin mevrouw Anja van der Mijle uit Made
gedoopt werd en daarna belijdenis deed. Griselda had voor het eerst
haar gebedsmantel of liturgisch gewaad aan. Bij de uitgang werden
positieve reacties hierover ontvangen.

Groet, Louis van Suijlekom




Al is er maar één -
een mens
die zich aan jou verwarmt,
een mens
wiens hoop, wiens troost,
wiens lente je bent,
een nieuw seizoen.
Al is er maar één -
een mens
die een mens aan je heeft,
je leeft,
je leeft niet tevergeefs.
Je beantwoordt
aan je bestemming.

- Hans Bouma (Uit: Medemens 5)




Werkochtend begraafplaats Oud -Drimmelen

Op donderdag 25 mei waren 5 vrijwilligers present om onderhoud te
plegen op en om het kerkhof in Oud Drimmelen. Het buiten kerkhof
werd gemaaid. Enkele dode struiken werden omgezaagd. Het pad tussen
de beide poorten werd van onkruid gezuiverd. Het meeste werk was er
op het kerkhof zelf. Hier werd volop geschoffeld. Enkele kruiwagens later
zag het geheel er weer netjes uit. Tijdens een pauze liet men de koffie bij
Ria goed smaken.




Zomervakantie

De zomerperiode komt er weer aan! Dit betekent dat veel mensen weg
zijn op vakantie of lekker thuis met vrienden en familie vakantie vieren.
Wij ook en daarom maken we voor de maanden juli en augustus één
extra dikke (vakantie)editie van het kerknieuws. Houdt u hier rekening
mee met het inleveren van uw kopij?

Ik wil u graag uitnodigen voor het aanreiken van verhalen, gedichten,
foto’s, liederen of andere leuke onderwerpen om met uw gemeenteleden
te delen. Dan zorgen wij voor een extra dikke zomerspecial van het
kerknieuws!

Graag ontvang ik uw bericht voor maandag 26 mei, u kunt deze per
email aanleveren via dirkheil@hotmail.com.

Groet, Dirk-Jan Heil

Verjaardagen 75+

Made

23 juni Mw. Lankhuizen

23 juni Mw. Hoogstad

30 juni Mw. Morijn

Drimmelen

02 juni Mw. B.W. Jansen — Bulsink
21 juni Mw. F.H. Snoek — Mulder

25 juni Hr. A.D. Molegraaf

25 juni Mw. S.L. van Loon - Saarloos

27 juni Mw. L. Molegraaf — Hage



mailto:dirkheil@hotmail.com

Kerkvoogdij Drimmelen

Kerkbalans / Giften
03 mei: € 250,00

12 mei: € 50,00

13 mei: € 50,00

21 mei: € 150,00

Alle gevers hartelijk dank.

Collecten

Made

07 mei Kerkvoogdij € 40,50
Kerkvoogdij € 35,00
Diaconie € 31,85

28 mei Kerkvoogdij € 25,35
Kerkvoogdij € 20,20
Diaconie € 27,00

Drimmelen

08 mei Onderhoud kerkhof € 495,60

14 mei Stichting Leergeld € 32,50
Kerk € 35,50
Restauratiefonds € 25,50

21 mei Stichting Leergeld € 49,85
Kerk € 57,20
Onderhoud orgel € 24,75




Diaconieén (Made en Drimmelen)

In mei werd gecollecteerd voor de Stichting Leergeld

De armoede neemt komend jaar weer behoorlijk toe verwacht het CPB.
In 2023 groeit 6,1% van de kinderen in Nederland op in armoede en
verwacht wordt dat dat percentage in 2024 zal oplopen tot 7,1%. De
afgelopen jaren nam armoede juist wat af, maar door beéindiging van
een aantal maatregelen verwacht het CPB de komende tijd een stijging.

Voor een eenpersoonshuishouden ligt de armoedegrens dit jaar op
1.508 euro per maand, in 2024 op 1.573 euro. Armoede houdt in dat je
nauwelijks genoeg geld om te kunnen eten, drinken, wonen en leven.
Een sportlidmaatschap voor een kind is dan heel lastig; om nog maar te
zwijgen over een korte vakantie.

Stichting Leergeld West-Brabant Oost blijft kinderen ook de komende
jaren ondersteunen zodat zij kunnen blijven meedoen in de
maatschappij. Ondersteuning bij aanschaf van onderwijsmiddelen, bij
uitoefenen van sport en deelname aan cultuur draagt in belangrijke
mate bij aan het vergroten van welzijn en toekomstkansen voor
kinderen.

In juni wordt gecollecteerd voor de Stichting Puur NAH

Vanuit de stichting helpen wij mensen met NAH (niet aangeboren
hersenletsel) om een zo gewoon mogelijke dag invulling te bieden.
Hierbij is het begeleiden in de dagstructuur en het ondernemen van
zinvolle activiteiten, zoals koken, gesprekken voeren en ontspanning
zoals schilderen erg belangrijk. We proberen er zo nu en dan op uit te
gaan naar het bos of naar een prikkelarme voorstelling in de bioscoop.

Na het krijgen van hersenletsel is het niet voor iedereen vanzelfsprekend
om zijn of haar leven weer op te pakken, omdat er letterlijk een breuk
in de levenslijn ontstaat. Na die breuk wil stichting Puur NAH helpen en
ondersteunen om het leven weer een beetje bij beetje op te pakken.

Op de website www.puurnah.nl is meer informatie te vinden over de
stichting.



http://www.puurnah.nl/

Bijbel- leesrooster juni 2023

do 1 |Spreuken 24:1-12 |De kracht van een wijze
vr 2 Spreuken 24:13-22 | Sta telkens weer op
za 3 | Spreuken 24:23-34 | Doe eerst je werk
zo4 |Psalm 119:17-24 Verlangen naar de wet
ma S5 |Spreuken 25:1-10 |Eer aan God en de koning
di 6 Spreuken 25:11-20 |Kalme woorden
wo 7 |Spreuken 25:21-28 |Zorg voor je vijand
do 8 |Psalm 119:25-32 Onderwijs mij
vr 9 1 TimoteUs 1:1-11 |De wet goed gebruiken
za 10 |1 Timoteus 1:12-20 | Genade in overvloed
zo 11 |Psalm 13 Zie naar mij om
ma 12 |1 Timoteus 2:1-7 Als losgeld voor allen
di 13 |1 Timoteus 2:8-15 |Een heilige levenswijze
wo 14 |1 TimoteUs 3:1-13 | Waardige leiders
do 15 |1 Timoteus 3:14—
4:10 De juiste leer
vr 16 |Psalm 119:33-40 Leven in uw gerechtigheid
za 17 | Mattelis 7:13-8:1 Bouw op de rots
zo 18 |Mattels 8:2-13 Een groot geloof
ma 19 | Mattetls 8:14-22 Hij neemt onze ziekten weg
di 20 |Mattetis 8:23-34 Jezus heeft de macht
wo 21 |1 Timoteus 4:11-16 | Hou je aan de leer
do 22 |1 Timoteus 5:1-16 | De zorg voor weduwen
vr 23 Goede daden blijven niet
1 Timotels 5:17-25 Verborgen
za 24 |1 Timotels 6:1-10 |Tevredenheid is goud waard
zo 25 |1 TimoteUs 6:11-21 | De goede strijd
ma 26 | Psalm 49 God zal mij vrijkopen
di 27 |Mattets 9:1-17 Volg de bruidegom
wo 28 | Mattels 9:18-24 Geloof redt
do 29 |Mattelis 9:35-10:10 | Extra arbeiders
vr 30 |Mattets 10:11-20 | Als schapen onder de wolven




Algemeen

Kerkelijk werker Made en Drimmelen.
mw. G. Q. Aanen - de Vries

A39, 2975 BB Ottoland

tel. 06 36 28 44 91

e-mail. griselda.aanen@planet.nl

Scriba, Made

dhr. D. Heil Szn

Spechtstraat 14, 4921 TP Made
tel. 0162 - 68 69 23

e-mail. dhei@hotmail.com

Scriba, Drimmelen

dhr. L.A. van Suijlekom

Amalia van Solmsstraat 13, 4921 TP Drimmelen
tel. 06 15 30 32 16

email. pkdrimmelen@hotmail.com

Bankgegevens, Made
Kerkvoogdij

NL40 INGB 0001 0998 62
NL49 ABNA 0478 0421 59
Diaconie

NL13 RABO 0132 5213 18

Bankgegevens, Drimmelen
Kerkvoogdij

NL59 RABO 0373 7073 04
NL98 INGB 0001 0706 88
Diaconie

NL65 RABO 0373 7368 78

Kopij kerknieuws Made en Drimmelen.
dhr. D. Heil Dzn

Lignestraat 21, 4921 ET Made

tel. 06 12 39 85 07

e-mail. dirkheil@hotmail.com

Website
www.protestantsekerkmadedrimmelen.nl



http://www.protestantsekerkmadedrimmelen.nl/

